
Kerkbrief 2 april 2026 Dorpskerk Bathmen 
Witte Donderdag

OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 
Welkom 
Openingslied (staande) 287; 1 ‘Rond het licht dat leven doet’
Bemoediging en gebed van toenadering 
Groet 
Zingen vervolg openingslied 287; 5 ‘Rond het licht dat leven doet’
(We gaan zitten)  

Op de adem van de Psalmen:
Zingen Psalm 113; 1 en 2 ‘Prijs halleluja, prijs de Heer’
Lezen: Psalm 115 (uit Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij)
Zingen Psalm 113; 3 ‘Wie onderligt in stof en slijk’ en lied 195 ‘Klein Gloria’
 
RONDOM HET WOORD 

Gebed om opening

Schriftlezing: Matteüs 26: 17 – 29
Zingen lied 839 ‘De Heer van de dans’

Woorden bij het WOORD: ‘De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood’ 
(uit lied 839; 4)
Orgelspel
Zingen lied 391 ‘Hij ging van stad tot stad’

RONDOM DE TAFEL

Zingen ‘Heer, hoor mijn gebed’ (Taizé)
Voorbeden, waarbij we na elke intentie een kaarsje aansteken met het licht 
van de Paaskaars



Zingen ‘Heer, hoor mijn gebed’ (Taizé)
Stil gebed
Zingen ‘Heer, hoor mijn gebed’ (Taizé)

Nodiging Maaltijd van de Heer
Zingen tafellied 567 ‘Hij onthaalde ons aan tafel’

(we vormen een kring)
Onze Vader
Brood uit de hemel en Wijn van het koninkrijk
Dankgebed

DE NACHT IN

Schriftlezing Matteüs 26: 30 – 46
Zingen lied 571 ‘In stille nacht houdt Hij de wacht’

In stilte verlaten we de kerk  
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